
Beste leden en donateurs,

Het heeft even geduurd maar de eindstreep is gehaald, een dubbel jaarboek dit 
keer, 2020 en 2021, is terug van de drukker!

Samen met iedereen die een bijdrage heeft geleverd probeerden we een mooi 
beeld van deze twee bijzondere jaren te maken, dank voor de schrijvers en 
chapeau voor Jan de Kreek en Lex Welter, onze huisfotografen en de prachtige 
foto op het voorblad is van Rianka van Drunen!

En natuurlijk weer bijzonder veel dank aan onze trouwe sponsoren want zonder 
hen was ook dit boekje niet tot stand gekomen.

Veel lees- en kijkplezier!

Annelies Weggeman



       
BESTUUR EN COMMISSIES 2022   
                                            
Bestuur:

Voorzitter: Casper van Drunen
voorzitter@wsvr.nl – 06 18187480

Secretaris: Toon Mul
secretaris@wsvr.nl – 06 20447057

Penningmeester: Jeroen Kooi
penningmeester@wsvr.nl – 06 53180743

Wedstrijdcommissaris: Gerard van Drunen
wedstrijdcommissaris@wsvr.nl – 06 57128378

Algemeen bestuurslid: John Wolters: 
john@wsvr.nl   06 53437306

COMMISSIES

Bar- en evenementen: Barbera en Mart vd Wolf, Marian Kouwenhoven
Haven: Jan Hoekstra, Dick Kars, Igor Verton, Willem Langstraat, Floor van 
Santen
RIB: Merlijn vd Akker, Mark vd Heijden, Yoeri Meulemans
Beheer: John Wolters
Gouwe Ouwe: Casper van Drunen, voorzitter. Marian Kouwenhoven, Mart en 
Barbera vd Wolf, Emiel Verkerk en Annelies Weggeman
Tuin: Rianka van Drunen
Jaarboek: Annelies Weggeman
WSVR-Shantykoor ‘Sop&Sap: Nico Wensveen, Astrid Wickel en Annelies 
Weggeman

Jeugd:

Voor jeugdleden bestaat de mogelijkheid in samenwerking met buurverenigingen
KZC en VZOD zeillessen te volgen, De lessen worden gegeven vanaf de KZC, 
de WSVR heeft een aantal optimisten in bruikleen beschikbaar.

De WSVR is vertegenwoordigd in:
Kralingse Plas Overleg (KPO), Casper van Drunen en Toon Mul.
KPO werkgroep waterkwaliteit: Nico Wensveen (WSVR) 
Stichting World Port Sail (WPS), Casper van Drunen
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THUISHAVEN @ WSVR   

STICHTING PLONS

de WSVR is thuishaven van de stichting, zij maakt gebruik van de faciliteiten in 
de haven, op het terrein en in het clubhuis van de WSVR.

ROTTERDAMS VALKENNEST

Iedereen die in de regio Rotterdam een Valk bezit, of meezeilt als bemanning is 
automatisch lid van het Valkennest , leden houden elkaar op de hoogte met de 
‘Kralingse Valkenpraat’; een periodiek via email verspreide nieuwsbrief.

En zo af en toe ontvingen we een bijzondere gast!



Voorjaar 2020
De schrik, corona lockdown legt voorgenomen - en gestarte werkzaamheden aan de 
boten stil.

1 mei mag er weer wat meer en we hebben binnen een paar dagen onze H-boot in 
het water. Gelukkig zijn we niet de enigen. Het voelt onwennig, maar we zijn blij en 
dankbaar dat we als creatieve zeilers zoveel mogelijk kijken naar wat er wél kan.

Zomer 2020
Het clubhuis mag beperkt gebruikt worden, dus zijn we veel bij de boten. Het leven 
verplaatst zich naar de steigers. Anderhalve meter zo goed als het kan. Het lukt bijna
altijd en soms net niet. We boffen met het mooie weer en genieten van de buitenlucht
en van het samenzijn met vrienden.

We barbecuen, wokken en borrelen afgewisseld met zwemmen, suppen en zeilen. 
We bespreken de toestand in de wereld en houden de moed erin. Het is gezellig. Er 
is zelfs een aangepaste Kajuit Eruit competitie, die tot de laatste wedstrijd spannend 
is. Corona blijft buiten de hekken. 

Najaar 2020
Gitzwarte wolken over ons gemoed na het plotseling overlijden van Claudia Oonk en 
daarna ook Netty Graveland en Herma Schriel. Drie markante en sterke vrouwen, die
we ons altijd zo zullen herinneren. 

Corona maatregelen worden weer strikter en ook het weer is meer voor in huis, dan 
op de boot. We appen en bellen in plaats van zeilen en clubben. Af en toe een 
etentje thuis, maar niet meer iedereen bij elkaar. Wat missen we dat. 

We zien het clubhuis in de steigers staan. Toch weer steigers, maar dan anders. Er 
wordt flink opgeknapt. Het verlangen naar een gezellig en warm 2021 groeit. En 
2020? Gelukkig hebben we de foto's nog.



Robert en Diana de Winter



De Olympische gedachte op de Kralingse Plas

Pierre de Coubertin, de vader van de moderne Olympische Spelen, zei het al: 
“Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Die gedachte leeft nog steeds onder de
organisatoren en deelnemers van de “Kajuit Eruit” vrijdagavond wedstrijden die 
de WSVR sinds mensenheugenis organiseert op de Plas. Deelnemers van alle 
verenigingen zijn welkom. Als afsluiting van de week strijden zij in het 
zomerseizoen bijna wekelijks op de vrijdagavonden.
Covid-19 gooide even roet in het eten, maar wanneer de Corona-regels het 
toestonden en er geen onweer en bliksem over de plas jaagden, werd er ook dit 
jaar weer trouw gevaren. 
Het puntensysteem zit zo in elkaar dat afwezigheid zwaar bestraft wordt. Het 
effect daarvan is dat de winnaar aan het einde van het seizoen niet degene is die
het beste gevaren heeft, maar degene die het vaakste reglementair gefinisht is. 
Dat motiveert iedereen om te komen en houdt de Olympische gedachte in leven.
Veel dank weer aan de organisatoren, Gerard, Annelies, Frans en Arno voor hun 
inzet. In het volgende seizoen gaan we weer proberen alle wedstrijden te 
finishen!
Adriaan Lieftinck (D277)





Dit jaar verliep de Kajuit Eruit iets anders dan de voorgaande jaren. Door de 
Covid-19 pandemie was de vereniging in het voorjaar in zijn geheel verboden 
terrein, en het duurde tot 1 juli voordat het clubhuis weer toegankelijk was 
dankzij versoepelde maatregelen. Daarom zijn er tijdens dit seizoen maar 6 
wedstrijden gevaren in plaats van 12. De eerste twee wedstrijden heb ik gevaren
in mijn Finnjol. Een paar jaar geleden was ik toe aan een sportieve 
wedstrijdklasse, en dat er met deze boot goede wedstrijden konden worden 
gevaren, bewijst wel de 3e plaats die ik met de tweede wedstrijd heb gevaren, 
waar toen 7 open boten waren gestart.

Halverwege het seizoen had ik de Finn echter verkocht, om plaats te maken voor
een polyester 16m2. Ik miste namelijk het toerzeilen en het lekker met een 
biertje in de hand op de plas zitten. Omdat een boot onderhouden ook niet 
bepaald mijn hobby is, koos ik ook nog voor een polyester boot. Al snel kwam ik 
erachter dat deze boot compleet niet geschikt is voor wedstrijden. Voor de wind 
haalde ik de meeste mensen snel in, maar zeker tijdens de kruisrakken kwam de
boot bij lange na niet ver genoeg aan de wind. Ook ging ik regelmatig te 
langzaam overstag omdat ik de 16m2 solo zeilde. Ik heb mijn boot ook voorbij 
zien lopen door een twaalfvoetsjol. “Had die boot niet een SW van 130?” Van 
hoge ogen gooien in de Finn, was het in de 16m2 een race geworden om niet 
laatste te worden, welke ik in de 3e en 4e wedstrijd verloren had. Het feit dat 
mijn resultaten in de 16m2 niet werden opgeteld bij mijn resultaten in de Finn, 
maakte mijn positie in de uitslagen niet beter.

Aan het eind van het seizoen ging de zon te vroeg onder, en werden de 
wedstrijden traditiegetrouw verplaatst naar de zaterdagmiddag. Op deze 
zaterdagen voer er ook een sloep rond om prachtige foto’s te maken. Het aantal 
boten aan de start ging toen van 12 naar 16, en op de laatste zaterdag waren er 
zelfs 19 boten gestart. De laatste wedstrijd kreeg ik een recent weer 
ingeschreven lid als bemanning aangeboden: Hugo Maarleveld. Na een 
succesvol seizoen op de Kaag, met veel goed gevaren wedstrijden, wilde hij mij 
helpen om op de Kajuit Eruit ook hoge ogen te gooien. De start was perfect, 
maar al snel kwam ook Hugo erachter dat mijn boot compleet niet geschikt was 
voor een goede score. Uiteindelijk wisten we er nog wel een 7e plek uit te 
vissen.

Dat was het dan! Alle wedstrijden waren gevaren, en nu was het dus tijd voor de 
uitslag. Ondanks de slechte scores op de 16m2 was ik toch nog 4e in de uitslag 
geworden. Net buiten het podium dus! Voor mij zijn geëindigd: Esther van Beek 
in de Sunfish, Anne Roskam in de beruchte twaalfvoetsjol, en nummer 1 was 
geworden: Adriaan Lieftinck in de Draak. Als mijn 16m2 score was opgeteld bij 
mijn Finn score, dan had ik met 1 punt verschil op de 2e plaats geëindigd. Zoals 
Adriaan bij de prijsuitreiking ook zei: “De truc om te winnen, is om altijd te varen!”

Volgend jaar hoop ik dat wel weer alle 12 de wedstrijden doorgaan, en dan zal ik 
proberen te winnen... Of misschien toch maar beseffen dat de kajuit eruit 
gewoon een gezellige avond op de vereniging is, en de wedstrijd daar maar een 
onderdeel van is!



Yoeri Meulemans



Uitslagen en prijsuitreiking Kajuit Eruit 2020

de foto’s vertellen genoeg!



  



De tuin

Op het moment dat de steigers werden aangepakt kwam bij mij de vraag 
omhoog of daar dan ook wat planten bij kwamen kijken. Al snel kreeg ik de vrije 
hand en mocht ik op zoek gaan naar bijpassende bloembakken en natuurlijk 
planten! Overal dezelfde grijze bakken die mooi bij het hout passen van de 
steigers met daarin als hoofdkleur; paars! De zeilvereniging is een plek van 
beweging, het kabbelende water, de wind en de mensen. Zo ook vond ik dat dat 
in de beplanting terug moest komen en om die reden kwamen daar de grassen. 
Ze wuiven zo prachtig in de wind wanneer de wind aantrekt. Natuurlijk kon 
lavendel niet ontbreken, naast de mooie kleur geeft het ook die heerlijke geur! 
Casper kan het thuis nooit laten om met zijn handen door de lavendel te gaan 
om die lekkere geur aan zijn handen te krijgen, ook bij hem is deze dus favoriet! 
Salvia is ook zo’n prachtige. Met z’n hoge stelen, waar die fel blauw/paarse 
bloemetjes aan bloeien. Het mooiste is het wanneer ook de bijen hun weg weer 
vinden naar de geurende bloemetjes en het zo’n prachtig gezicht is. Elk jaar 
komen deze planten vanzelf weer terug. Af en toe wat terugsnoeien en we 
hebben er hopelijk nog jarenlang plezier van! Wanneer je wilt helpen met 
snoeien is dat altijd welkom, vraag me alleen even of het nodig is voordat we 
ineens een zomer zonder prachtig paarse bloemen hebben… 
aaien blijf ik iets fantastisch leuks vinden. Hoe er uit zoiets kleins, zoiets moois 
kan komen! Thuis ben ik daar altijd volop mee bezig. Een stukje fietsen of 
wandelen gaat bij mij altijd samen met een paar keer stoppen om zaadjes te 
verzamelen… Ik kan het gewoon niet laten. Dit jaar heb ik onder de prachtige 
rozenstruik het ‘juffertje in het groen’ gezaaid. Ow wat is die leuk! Ook Annelies 
Weggeman was dat met eens en we hopen volgend seizoen nog veel meer van 
dit mooie, blauwe bloemetje te zien. Alle zaadjes zijn na de bloei weer zorgvuldig
verzameld, sommige aan de natuur teruggegeven en de rest gaat er van het 
voorjaar weer in. 

Over zaadjes gesproken… Over de stokrozen kunnen we het beter maar niet 
hebben. Voor Hans Weber een doorn in het oog, dus kreeg ik zakjes vol met 
zaadjes van de strokrozen van onder hun flatgebouw. Mij kun je niet blijer maken
dus ik zag ze al overal bloeien op de zeilvereniging. Langs het pad wat van de 
poort naar het clubgebouw loopt zouden ze vast mooi staan. Zo langs het gras, 
aan de rand van het hek… Samen met Elke van alles gezaaid, maar helaas we 
hebben er maar weinig van teruggezien. Toen kwam het idee om buiten het hek 
te zaaien, langs het hek aan de rechterkant voordat je de poort door gaat. Zo 
gezegd, zo gedaan. Maar wanneer het zaadje z’n best doet om een plantje te 
worden, heeft het wel wat weg van onkruid. Dus je raadt het al… steeds waren 
mijn plantjes ineens foetsie! Op een dag was ik er zo zat van, want weer (!) 
waren mijn plantjes uit de aarde gerukt! Ik overal rondvragen, wie was daar in de
weer geweest en heeft mijn stokrozen weggetrokken? 

Uiteindelijk kwam ik bij manlief om mijn frustraties te uiten en wel ja… 
Uitgerekend hij dacht dat het onkruid was en heeft MIJN strokrozen uit de tuin 



getrokken! Gelukkig weet hij hoe belangrijk zo’n (onkruid) plantje voor mij is dus 
wist hij de plant nog te vinden en heeft hem eigenhandig teruggezet en water 
gegeven. Zo slap als wat natuurlijk, maar als het goed is (wanneer er niemand 
anders is geweest die daar ‘onkruid’ heeft staan wieden) staat er nu in elk geval 
1 goed gewortelde stokroos waarvan we van de zomer zullen zien welke kleur 
die zal geven… Hoewel ik het meeste houd van paars of zachtroze… Oké, 
oranje of rood keur ik in dit geval ook goed, want ow wee wat heeft dit zaadje me
een hoop kopzorgen bezorgd! 

Rianka van Drunen

De waterkwaliteit Kralingse Plas in 2020 en 2021!

In 2012 werd de “nieuwe” Kralingse Plas opgeleverd. Er waren vooraf tonnen vis
uit gevist en er werd een twintig centimeter dikke zandlaag aangebracht. 
Verwachting was dat de plas geen last meer zou hebben van blauwalg en er 
glashelder water zou ontstaan. 



Inmiddels weten we beter: het zand houdt volstrekt niet tegen dat fosfaten vanuit
de ondergrond makkelijk door het zand naar boven komen. In 2012 ontstonden 
daardoor toen al blauwalgen van een zeer giftig soort. Enkele honden die uit de 
plas dronken gingen dood. Doordat er veel meer licht tot de bodem kon komen, 
ontstond een ongeremde woekering van waterplanten, vooral fonteinkruid. De 
wortels kwamen gemakkelijk door de betrekkelijk dunne zandlaag tot in de 
mestrijke zachte ondergrond. De planten waren ook een kweekplaats voor 
slakken die gastheer zijn voor eitjes en dus ook  larfjes die zwemmersjeuk 
veroorzaken. 
Het hoogheemraadschap heeft lang als oplossing verkondigd dat er een extra 
zandlaag moest worden aangebracht. Geleidelijk en vooral ook na contacten met
wetenschappers, werd duidelijk  dat dit bijna alleen maar nadelen zou hebben: 
een ondiepere plas met nog meer licht op de bodem, zand dat niet verhindert dat
opgeloste meststoffen er door naar boven komen en te ondiepe plekken in de 
plas. Vooral ook: erg hoge kosten. Volgens het wetenschappelijk bureau van de 
waterschappen moet een zandlaag ook meer dan vijftig centimeter zijn om te 
voorkomen dat woekerende waterplanten door de zandlaag heen gaan wortelen.
Ook dan nog kunnen fosfaten door de zandlaag heen omhoog komen. De 
blauwalg zou dan niet verminderen. Al met al een onmogelijk verhaal, Grote 
vraag ook hoe al dit zand naar de Kralingse plas moet worden vervoerd. Het 
afzanden zou ook zeer aanzienlijk duurder uitvallen (aanzienlijk meer dan het 
dubbele) dan de aanvankelijk geraamde ruim vijf miljoen eur.  
De oplossing wordt nu, in overleg met wetenschappers,  gezocht in het 
aanbrengen van een zeer dunne laag fosfor absorberende lanthaan houdende 
klei, (Phoslock). Daarvoor zijn op enkele plekken in de plas proefopstellingen 
gemaakt. Het aanbrengen van deze laag zou na het vaarseizoen 2021 moeten 
beginnen. Het is afwachten hoe lang deze Phoslock zijn werk kan door alvorens 
met fosfaat verzadigd te raken. Ooit zal dan een nieuwe laag Phoslock nodig 
zijn. De verbinding met fosfor is zeer stabiel en er is sprake van een permanente
binding.  De Gemeenteraad van Rotterdam heeft op 19 januari 2021 een 
voorstel met uitleg gekregen over dit Phoslock project. Daarin is aangegeven dat
tot en met april 2021 nodig is voor enkele nadere studies naar met name de 
nodige doseringen en daarmee samenhangend  een nauwkeuriger 
kostenraming. 
Een andere maatregel is het verbouwen van de sluis (Kralingse Verlaat). Met 
elke schutting kwam er water uit het kanaal in de plas en dat werd door met 
name het Hoogheemraadschap als bron van vervuiling en extra oorzaak van 
blauwalg gezien. Dat lijkt wat overdreven: Het gaat er vanuit dat het water uit het
kanaal veel vuiler is dan het water van de plas. De sluis meet 25 x 4 meter. Als 
we ervan uitgaan dat bij een schutting de helft van de sluisinhoud de plas in 
komt, is dat 50 kubieke meter. Als we de oppervlakte van de plas schatten op 1 
miljoen vierkante meter en als we de diepte gemiddeld op 2 meter schatten dan ,
is dat 2 miljoen kubieke meter. Een schutting voegt daar slechts een 
verwaarloosbare 0,0025% aan toe; En daarbij de vraag hoeveel anders van 
samenstelling. Daarnaast worden in droge perioden enorme hoeveelheden 
kanaalwater in de plas ingelaten. Toch is besloten de sluit te voorzien van een 



pompinstallatie zodat de sluis wordt leeggepompt in het kanaal en geen 
kanaalwater door schutting in de plas terecht komt. Een kostbare operatie met 
een waarschijnlijk uiterst bescheiden effect (“alle beetjes helpen”). De Kralingse 
Plas is ook een belangrijke paaiplaats voor vissen en de vraag is in hoeverre de 
pompinstallatie een extra belemmering vormt. 
Eind volgend jaar wordt de sluis ook afstand bedienbaar gemaakt. We hopen dat
er ook als er iets mis gaat ingegrepen kan worden.  
Vanaf 2022 is het de bedoeling een nieuwe waterinlaat voor droge perioden te 
maken met een  broodnodige defosfateringsinstallatie, zodat in droge perioden 
de plas gevuld kan worden met fosfaatarm water. Tot die tijd worden in een 
droge periode een zeer grote hoeveelheid kanaalwater in de plas ingelaten om 
het waterniveau aan te vullen. Tot die tijd wordt daardoor het eventuele effect 
van de pompinstallatie meer dan ongedaan gemaakt. 
De vaste bezoekers van de plas hebben de afgelopen zomer kunnen zien dat de
woekering van planten veel minder was dan in de jaren daarvoor. Ook is er 
ondanks enkele zeer warme en zonnige perioden veel minder overlast van 
blauwalg geweest. 

zwemmen vanaf het steiger was vaak weer mogelijk en, zeker tijdens de periode
dat een douche pakken in het clubhuis niet toegestaan was,  heel welkom!

Ondergetekende is in 2019 en 2020 met de motorboot over de randmeren 
gevaren. In 2019 leek het alsof we tussen de grasvelden door moesten varen. 
Alleen in de vaargeulen was het water dieper waardoor de bodem te donker was
voor waterplantengroei. Merkwaardig was dat daar in 2020 bijna geen 
waterplantenwoekering te zien was. Een verklaring hiervoor is nooit 
gepubliceerd. Wel zijn op het Veluwemeer veel meer bodem bedekkende 
kranswieren gezien waardoor andere planten minder kans kregen. Ook was er 
op veel plaatsen minder helder water. Veel fonteinkruid is na een groeistagnatie 
in juni, na de zomer snel afgestorven.
Ook in het zuidwestelijk deel van de Kralingse Plas namen de bodem 
bedekkende kranswieren in 2020 toe. Te hopen is dat dit een begin van 
verbetering inluidt. 



2021
In 2021 waren er enkele projecten gaande voor verbetering van de waterkwaliteit
en de bevaarbaarheid.

- De pompinstallatie bij de sluis werd voltooid
- Er werd gemaaid
- De bodem werd bedekt met een dunne laag kleikorrels waarin 5% 

lanthaan is verwerkt (Phoslock)
- Ook werd een aanzet gemaakt voor een convenant met de Gemeente 

over het beheer en de rol van de Kralingse Plas

Na wat kinderziekten kwam de pompinstallatie in de sluis gereed. Bij de opstart 
bleek de waterinlaat erg veel herrie te maken doordat veel lucht met het water 
meekwam. Daarvoor werd een extra ontluchting aangebracht. Ook bleken 
leidingen te laag opgehangen en daardoor kwetsbaar te zijn. Merkwaardig blijft is
dat in droge tijden massaal water uit het kanaal de plas in wordt gelaten om het 
plaswater op peil te houden. Dat was nauwelijks nodig omdat 2021 een erg nat 
jaar was, na de twee voorafgaande zeer droge zomers.2021 kende nauwelijks 
een neerslagtekort. Er zijn voorzieningen voor de trek van vissen. Of dit ook 
voldoende is, moet nog blijken. 
Er is dit jaar weer gemaaid. Plezierig was dat in sommige stukken van de plas 
iets minder woekering van waterplanten was. Ook is er in 2021 weinig overlast 
van blauwalg geweest. Er loopt een discussie van vertegenwoordigers van 
Kralingse Plas gebruikers met de Gemeentediensten. Een deel van de plas zou 
niet gemaaid worden, maar wel zodanig dat de banen voor de zeilwedstrijden 
bevaarbaar blijven. Als we uitsluitend  naar de waterkwaliteit zouden kijken, zou 
er mogelijk helemaal  niet gemaaid worden om het water maximaal mooier 
helder te maken en minder pieken met blauwalg doordat er minder licht op de 
bodem komt. Dat is de veronderstelling bij het Hoogheemraadschap. Of dat een 
juiste veronderstelling is, is op de langere termijn nog maar de vraag. De elke 
herfst afstervende planten zorgen op de duur voor een dikke laag plantaardige 
afzetting over de aangebrachte zandlaag. Dan begint de bodem weer te lijken op
die van een veenplas met watertroebeling. Maar met de nadruk op uitsluitend 
plantengroei voor schoon water, zouden we een plas krijgen waar je alleen maar
naar kunt kijken, maar niet op kunt zeilen; plas die gevaarlijk is voor de kleinere 
boten en met name voor de jeugdzeilers; een plas waarin je niet in kunt 
zwemmen zonder gevaarlijk verstrikt te raken en waar je met zwemmersjeuk 
weer uit zou komen door de parasieten in de vele slakken op de waterplanten en
niet meer kunt vissen.
OP 18 maart 2021 ging de Rotterdamse Gemeenteraad akkoord voor het 
aanbrengen van Phoslock. Dit bindt fosfaten aan zich in een stabiele verbinding 
genaamd rhabdofaan. Als alle lanthaan in de kleikorrels tot dit mineraal 
gebonden is, zal een onderhoudsdosering nodig worden. Hoe lang dat duurt 
moet nog blijken, maar het zou circa tien jaar kunnen zijn. December 2021 was 
het aanbrengen van Phoslock gereed. Er was een ponton van negen bij zes 
meter ingezet (zie ook foto’s). Er is ook in de jachthavens Phoslock aangebracht;
daartoe moesten de boten die er nog lagen tijdelijk plaats maken.  



In 2022 moet het effect blijken. Niet alleen zou blauwalg tot een minimum 
moeten zijn teruggebracht en geen overlast meer veroorzaken. Ook moet blijken 
wat het effect op de plantengroei zal zijn. Dan is het tien jaar geleden dat het 
project Kralingse Plas werd opgeleverd waarmee alle ellende is begonnen.
Bij alle discussies over waterkwaliteit dreigde de functie van de plas wat te 
weinig aandacht te krijgen. Al ruim honderd jaar is de Kralingse Plas een 
belangrijk watersportgebied. De woekerende waterplanten mogen dan 
bevorderlijk zijn voor de waterkwaliteit, maar ze belemmeren het varen, met 
name met zeilboten en zijn gevaarlijk voor kleinenere boten zoals de Optimisten 
voor de kinderen, gevaarlijk voor zwemmers en een enorme belemmering voor 
de hengelaars. Er werd eind 2021 gewerkt aan een convenant tussen de 
gebruikers van de Kralingse Plas en de Gemeente Rotterdam. Daarbij wordt de 
belangrijke rol van watersportcentrum erkend en tevens de nadruk gelegd op het
goed verenigen van alle belangen die spelen waaromnder ook de waterkwaliteit. 

Nico Wensveen



 IN MEMORIAM



Thijs Rutten
18 april 1950 – 8 augustus 2020

Thijs heeft met zijn broer Theo voornamelijk zowel nationale als internationale 
wedstrijden gevaren in de Flying Dutchman klasse. Of het nu een wedstrijd om 
de hoek was of aan de andere kant van de wereld: ze waren erbij. Hij genoot van
zowel het racen op het water als het plezier aan de kant. Vooral bij zwaarder 
weer waren zij in hun element.
FD zeiler in hart en nieren, een goed “leermeester” was Thijs ook! Al weer vele 
jaren geleden nam hij voor de jeugd van de WSVR een dag de tijd ze de eerste 
beginselen van het wedstrijdzeilen bij te brengen.
Een zaterdag in de stromende regen; hij was niet van het water af te krijgen! 
“Zolang zij het naar hun zin hebben, blijf ik op het water!”
Toonbeeld van liefde voor het zeilen en van het overbrengen van die zeilpassie!

Dat hij in vrede moge rusten



Roelfina Renetta Schriel -Verbeek

4 oktober1928   -  18 mei 2020

Bijna een heel leven op de WSVR, steun en toeverlaat van haar man, Jaap 
Schriel, oud-bestuurslid. Dochter Herma is zo ongeveer op de club geboren 
en opgegroeid.
Zoals veel vrouwen van haar generatie nam Roelfien op de achtergrond 
allerlei werkzaamheden op zich, organiseren van activiteiten, schoonhouden 
van de club en wat al niet meer nam ze als vanzelfsprekend op zich, een 
‘dank je wel’ werd afgewezen, dit is onze club, een stukje van jezelf!

Tot op hoge leeftijd bleef ze de club trouw, ook bij de Gouwe Ouwe, kijken 
naar de wedstrijden, bijpraten met oude vriendinnen en na afloop een toost 
op een prachtig weekend.

Roelfien is op 92 jarige leeftijd overleden, we herinneren haar als een van de 
mensen die deze club vanaf de begintijd hebben opgebouwd.



Claudia Oonk

19 november 1958 – 5 oktober 2020

Claudia, lieve moeder van Domino, geliefde echtgenote van Paul, als een 
donderslag bij heldere hemel overleden. 
Paul sinds kort gepensioneerd, de nieuwe boot, het huisje in Spanje, jullie 
droom was net begonnen…

Oud bestuurslid, lid van de barcommissie, kordaat, energiek, betrouwbaar, 
‘recht voor zijn raap’, altijd in voor een feestje, optimiste, voortrekker van de 
karaoke avonden, de vrijdagavond hap, het kuisen van de WSVR-keuken, 
zorgzaam.

Zoveel dingen die bijblijven, zo herinner ik me Roel Velthuizen op hoge 
leeftijd, elke hulp steevast behoorlijk snauwerig afwijzend, die altijd stond te 
tobben met zijn jas, liet zich door Claudia gewoon helpen, ze pakte dat heel 
lief, maar ook heel beslist aan, 
dat was Claudia, het probleem opmerken en verhelpen!

wat zullen we je hartelijkheid, je optimisme en je ontoombare inzet voor de 
WSVR ontzettend missen…



Netty Graveland

15 november 1944 – 17 december 2020

Netty, charmante, trouwe metgezel van Cees, 
ondanks alle lichamelijke gebreken en alle pijn is ze toch altijd door blijven 
gaan.

Met Cees op weg voor een tocht door Nederland, Netty vrolijk met de 
pikhaak als steun op het voordek, op weg naar de sluis, vakantie!

Trouwe clubgenoot, gewoon zomaar met zijn allen gezellig op het terras, 
nooit zonder gespreksstof, altijd attent en vol humor en bij de wedstrijden, de 
karaoke, haringparty, altijd van de partij.

Een wandelstok nodig? Dat accepteerde ze, maar dat werd dan wel een heel
mooie, ik was er bijna jaloers op.

Netty is op 17 december overleden, wij, 
maar vooral Cees, zullen haar missen…



Herma Schriel

23 mei 1958 – 31 december 2020

Zo’n beetje geboren op de WSVR, je ouders lid, en je vader maakte jou jeugdlid 
op 1 april 1970 en waarom juist die datum? 
Dat wist je niet.

Lid van verdienste en terecht,

altijd op je post bij Kajuit Eruit, de Gouwe Ouwe, de barcommissie, 
evenementen, of gewoon op de club voor een kop koffie of een wijntje, 
belangstellend en gezellig!
Alle ‘ins en outs’ van de club bewaarde je in je hoofd, dat gaf wel eens ergernis, 
maar ach,  je was er toch altijd dus het kwam wel goed.
En ook als je er niet kon zijn, zoals het laatste jaar waarin je benen je gemeen in 
de steek lieten, bellen kon altijd om te vragen waar dit of dat lag, bij welke 
leverancier we ook al weer bestelden, hoe de vaak ongeschreven regels van de 
club ook alweer waren….

Herma zonder tas, ondenkbaar, die tas was voor ons van onschatbare waarde, 
daar kwamen de meest nuttige dingen uit tevoorschijn, plakband, pennen, 
punaises, schaartje, paperclips en een enorme (vreselijk zware) sleutelbos, 
voorbereid op dat wat we nodig zouden kunnen hebben.

Op 31 december 2020 hoorden 
we dat je er niet meer was, 
wat gaan we jou, je hartelijkheid,
je gulle lach en je enorme inzet 
voor de WSVR ontzettend missen
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WELKOM NIEUWE LEDEN!

Hugo Maarleveld                                                                                            
Sinds vorig jaar ben ik opnieuw lid geworden van de WSVR. Eerder was ik lid 
tussen 2000 en 2013. Na ruim 15  jaar als uitgever te hebben gewerkt voor 
Elsevier Bedrijfsinformatie en Elsevier Gezondheidszorg startte ik in 2010 een 
eigen uitgeverij. Geen gemakkelijke tijd om een bedrijf van de grond af aan op te
bouwen. In 2013 was het er op of eronder en was ik genoodzaakt mijn privé 
uitgaven drastisch te beperken.

In die tijd zeilde ik afwisselend FD en Valk en hield er ook nog een klassieke 
zeilpunter op na. Dus het moest maar even wat minder. De FD werd verkocht, de
Valk stalde ik naast het huis en de punter verhuisde naar Jachtwerf Zaal. Ik was 
inmiddels lid van maar liefst 4 watersportverenigingen (RZV, WSVR, KZC en 
DMTRA), dus daar was ook nog wel wat te bezuinigen. 

Dat liep een beetje anders dan ik had gepland. Bij de RZV had ik met vrienden 
een jaartje gewerkt aan het boek voor het 100 jarig bestaan in 2012. Een mooi 
project en even  leuk als leerzaam; je leert in korte tijd heel veel over je club en 
het was ook nog eens een heel leuke redactie. Maar ja, mijn besluit stond vast: 
DMTRA was de goedkoopste club en de rest zou ik “dus” opzeggen. Met pijn in 
het hart, dat wel. Ik had mijn opzeggingen nog maar nauwelijks gepost of het 
RZV bestuur meldde dat het zo niet werkte: Ik moest lid blijven, desnoods maar 
een jaar zonder contributie! Dat was mijn eer te na en ik trok mijn opzegging in. 
Gelukkig ging het vanaf 2015 wat beter en inmiddels is het lek wel definitief 
boven water. 

In mijn eerste periode WSVR had ik het prima naar m’n zin. In 2000 kwam ik in 
Rotterdam wonen en de WSVR was mij het best bekend door de GOUWE 
OUWE. Bovendien zat ik in het bestuur van het Watersportverbond (1989-1993) 
altijd recht tegenover Aad Saarloos. Dat bestuur kende twee Hoofdsecties: 
Toeristische Watersport en Wedstrijdzeilen. Aad was voorzitter van de Toeristen 
en ik van de Wedstrijdzeilerij. Samen zaten we in een commissie die beoogde de
NNWB te laten integreren in het Watersportverbond. Na drie jaar 
Watersportverbond hield ik het voor gezien, Aad had een beduidend beter 
uithoudingsvermogen. 

Ergens in 2002 schoven Henk Koote en Aad verdacht dicht mijn kant op en 
meldden ‘en passant’ dat er een vacature voor het voorzitterschap aan zat te 
komen. Daar heb ik niet meteen ja op gezegd, maar ging naar de man die ik het 
best dacht te kennen:  oud voorzitter Rob Kooijmans, bedenker van (onder veel 
meer) de GOUWE OUWE, waar de Valk sinds 1989 aan mocht deelnemen. 

In mijn bestuurstijd mocht ik het 75 jarig bestaan meemaken, de oprichting van 
World Port Sail in 2005 en het jeugdzeilen dat daadkrachtig was opgepakt door 



onder anderen Henry van Haagen, Chris Visser en Gerard de Graaff. Voor de 
volledigheid:  sinds vorig jaar ben ik weer lid van vier verenigingen en heb ik me 
door regiovoorzitter Paul Smelt laten overhalen toe te treden tot de bestuur van 
de regio Zuid-Holland Midden. En met Nico Wensveen informeren we het 
Kralingse Plas Overleg over het water. ‘Never a dull moment!’

Afgelopen jaar besloot ik mijn Valk te verhuizen naar De Kaag. Daar heb ik met 
WSVR-lid Yoeri Meulemans een flink aantal trainingswedstrijdjes gevaren. Dat 
beviel zo goed dat we steeds serieuzere plannen kregen voor nog te varen NK’s.
Helaas ging er niet één NK door, maar zien zowel Yoeri als ik uit naar een nieuw 
seizoen met nieuwe kansen. Ter geruststelling van Nico Wensveen kan ik 
melden dat Yoeri ook van de Vrijheid blijft houden!

Afgelopen jaar mocht ik zelfs een keer bemannen bij Yoeri op zijn fabuleuze 
polykwadraat tijdens een Kajuit-er-uit op de vrijdagavond (trouwens ook een idee
van Rob Kooijmans). Dat is weer een apart verhaal waar ik later nog wel eens op
wil terugkomen.



 Jan Duijn

Allereerst dank aspirant lid te zijn geworden bij de WSVR, zo las ik , de oudste 
watersportvereniging aan de Kralingse plas, leuk.
Om maar in watersport termen te blijven was het een roerig jaar voor een ieder.
Maar even niet te somber, ik heb mijn eerste seizoen bij WSVR enorm genoten, 
prachtig weer gehad, veel de plas op geweest en tijdens de zomer hitte ook 
geregeld heerlijk op het water geslapen.

 

 

De warme avonden aan de steiger hebben ook mee geholpen, onder het genot 
van een drankje, om de leden een beetje te leren kennen.
Tevens ben ik geregeld bijgestaan met adviezen, raad en daad bij het ontdekken
van mijn nieuwe, oude bootje !
Waarvoor veel dank.
Met plezier kijk ik terug op een ,ondanks alles ,een mooi zeilseizoen en hoop 
jullie allen snel in goede gezondheid weer te zien.
Met hartelijke groet!



Karin Kuipers

Hoi allemaal,
Mijn naam is Karin en ik ben dit jaar aangenomen als aspirant lid van de 
zeilvereniging. Ik woon in het mooie Delfshaven in Rotterdam en werk voor een 
Rotterdamse reder in de Veerhaven, dus naast mijn vrije tijd begeef ik mij de rest
van de tijd ook in de omgeving van water en bootjes!

Ongeveer twee jaar geleden heb ik een kleine schouw gekocht in Drachten. Dat 
was toch een beetje te ver weg dus heb haar over het IJsselmeer naar 
Enkhuizen en toen Hoorn gevaren. Hier zijn we even gebleven, maar toch 
besloten dat de Rotterdamse water beter bij ons past. 

Met drie matrozen zijn we uit Hoorn vertrokken naar het zuiden en via de 
staande mast route zijn we naar de Kralingse Plas gevaren.  Een hittegolf, de 
haven van Volendam, de grachten van Amsterdam en de golven van de Maas, 
we hebben ze makkelijk getrotseerd en zondag middag kwamen we zwaaiend 
aan bij de WSVR.  Voor even, toen moesten we even geassisteerd worden, want
de landvast zat in de schroef. 
Ik kijk er naar uit volgend jaar weer lekker te zeilen en een borreltje te drinken op
het terras!



Malou Wagner

Beste allemaal,
Mijn naam is Malou Wagner en ik ben weer terug van weg geweest als lid van de
WSVR. 
Van 2016-2019 heb ik met mijn familie 4 jaar in Houston,TX gewoond en sinds 
2020 zijn we weer terug. We zijn inmiddels ook verhuisd van Blijdorp naar Berkel
en Rodenrijs. 
Mijn zoons Olivier (4) en Tobias (2) zijn enorm enthousiast over boten, zeilen en 
watersport. Mijn man Karel en ik zeilen samen wedstrijden in Valk 28 wanneer 
we oppas voor de jongens kunnen regelen. Ook hebben we een laser die we 
misschien aan de plas gaan leggen voor de woensdagavonden. 
Daarnaast besteden we als familie veel tijd op en rondom het water op de Kaag 
waar mijn schoonfamilie een woonboot heeft.
Ik hoop jullie allemaal te zien in het zeilseizoen 2021!



Sven Figee

Graag stel ik me aan jullie voor: mijn naam is Sven Figee en ik ben musicus 
(piano en hammond orgel) en muziekproducer. Door mijn goede vriend en 
collega Piero ben ik dit jaar begonnen met zeilen en zodoende kennis gemaakt 
met WSVR (en een aantal van de leuke en gezellige leden) en de Kralingse 
Plas.
Ben mijn hele leven al een waterrat: zwemmen en duiken doe ik al jaren 
met veel plezier, maar ik had niet kunnen bevroeden dat het ‘zeilvirus’ mij 
dit jaar zo te pakken heeft gekregen! Wat een ontzettend mooie en leuke 
sport en wat is het heerlijk om in je eigen stad (ik woon sinds 2017 in 
Rotterdam), zo dicht bij huis, het water op te gaan en te kunnen zeilen. De 
afgelopen maanden heeft Piero mij de basis van het zeilen geleerd en het 
is nu tijd om zelf te gaan oefenen zodat het een tweede natuur gaat 
worden. Ik kijk er naar uit om dat hier op de plas te doen en hoop een 
mooie bijdrage aan de vereniging te kunnen leveren alsmede te kunnen 
leren van de enorme bak aan zeil-ervaring die de leden hebben.

    
    



Barbera van der Wolf

Ik ben Barbera van der Wolf, Mart en ik liggen met onze Zwaluwkruiser al heel 
wat jaren op de vereniging en helpen bij diverse evenementen.

Omdat wij steeds meer op de vereniging verblijven en ik mezelf ga inzetten als 
een lid van de Barcommissie, ben ik dit jaar ook donateur geworden.

 Dit jaar is natuurlijk voor iedereen, maar zeker ook voor de 
verenigingsactiviteiten op de WSVR een heel apart jaar geworden, want vrijwel 
niets is doorgegaan

Laten we hopen dat volgend jaar vanaf voorjaar/zomer er weer leuke activiteiten 
georganiseerd gaan worden en dan komen we elkaar zeker tegen.



Bas Godijn

Even voorstellen: Mijn naam is Bas Godijn, 36 jaar. Ik zeil al mijn hele leven. Mijn
ouders hadden vroeger een kajuitboot en elke vakantie gingen we op pad. Met 
name het IJsselmeer en de Waddenzee ken ik uit mijn hoofd. Er was geen 
dorpje aan het IJsselmeer waar ik vroeger niet blind naar de supermarkt kon 
lopen. Daarna heb ik een aantal jaren zeilles gegeven, met name in Friesland. 
Tegenwoordig ga ik ook graag kitesurfen als het wat harder waait.

Ik woon om de hoek, in nieuw Crooswijk. Dus met enkele minuten ben ik op de 
vereniging. Hopelijk kom ik jullie daar allemaal snel tegen om nader kennis te 
maken.



Bjarne  Zozmann

Hallo allemaal,
Ik heet Bjarne en ben 15 jaar oud. Sinds juni ben ik aspirant-jeugd-lid van de 
vereniging. Maar ik kom er al veel langer omdat ik al vaak met mijn opa Dik Kars 
mee geweest ben. Zo zijn zeilen en bezig zijn met de boot mijn hobby geworden.
Mijn bootje is een ‘Flying Junior’, is 403 cm lang en ligt op een walplaats. Er is 
altijd wel wat op te knappen en volgend jaar wil ik de mast gaan doen. Ik hoop 
dat het nieuwe seizoen weer snel begint!
Tot kijk op de vereniging!



Douwe van Montfoort

Mijn naam is Douwe van Montfoort en ben getrouwd met Lonneke.
Wij hebben drie kinderen, Ids 10 jaar, Fedde 8 jaar en Sanne 4 jaar.
Sinds ik zelf kind was ben ik al bekend met de zeilsport.
Aanvankelijk voeren we een Vrijheid met ziel nummer 16 en later op scherpe 
jachten.
Het plassenzeilen is altijd blijven beklijven en ik vind het dan ook erg leuk om nu 
lid te zijn van de WSVR. Samen met mijn vriend Eric van Breda hebben we een 
randmeer.
Ik hoop zelf te genieten van het zeilen maar vind het ook erg leuk om dit plezier 
over te dragen op mijn eigen kinderen.



Esther van der Heijden

Even voorstellen, mocht het nog nodig zijn ;-)

Ik ben Esther van der Heijden, vrouw van Mark en moeder van Koen (17) Niek 
(15) en Mark junior (10) en ook een beetje van Luuk (21).
Sinds begin vorig jaar zijn we de trotse eigenaar van een LM 27, welbekend op 
de WSVR.
En we hebben vorig jaar ook de Victoire 22 van Chris Visser en voorheen Roel 
Veldhuizen overgenomen. Deze heeft nu zijn vaste ligplaats bij WV 
Scharendijke.
We hebben het ontzettend naar ons zin bij de club en op onze boot, en hopelijk 
kunnen we dit jaar weer gewoon normaal watersporten en gebruik maken van 
het clubhuis.



Veronique en John van Sliedregt

Beste WSVR’ers,

Wij zijn Veronique en John van Sliedregt en via onze vrienden (al bijna 30 
jaar ) Robert en Diana de Winter op de WSVR verzeild geraakt.  🥂

We zijn zelf geen ervaren zeilers maar vinden het heerlijk om op de Kralingse 
plas mee te zeilen met Robert en Diana. Aangezien we ook steeds vaker 
langskomen bij evenementen, voor een hapje eten met de Wintertjes (en 
iedereen die aanschoof) of voor een Nespresso op zaterdagochtend na het 
hardlopen in Kralingse Bos  leerden we steeds meer mensen  kennen op de 
vereniging en was het eigenlijk een hele logische stap om niet zeilend lid bij de 
WSVR te worden (nog afgezien van de “aansporende” woorden van de 
voorzitter) en zo ook de vereniging te steunen.

Zelf een zeilboot nemen is op dit moment een brug te ver maar gezellig 
meezeilen blijven we zeker doen!!!



Ger Klaver

Hallo ik ben Ger Klaver, geboren in Vlissingen maar al bijna 60 jaar geleden 
verhuisd naar Rotterdam.
Na afronding van mijn studie, jarenlang bij ingenieursbureaus gewerkt, waarvan 
ook langere periodes in het buitenland voor internationale projecten.
Na verkoop van mijn eigen bureau Klaver Engineering, ben ik gaan werken voor 
de Eden Hotelgroep, waar ik verantwoordelijk ben voor alle (ver)bouw -en 
renovatieprojecten en de onderhoudswerkzaamheden binnen de 14 hotels.
Samen met mijn vrouw Inge woon ik het grootste deel van het jaar in Spanje 
waar we naast onze hobby’s volop genieten van het mediterrane leven.
Naast samen joggen en mountainbiken houden we ons ieder op eigen wijze 
bezig met muziek.
Zo speelt Inge zowel alt als tenor saxofoon en draai ik als DJ Trebol en 
produceer ik ook mijn eigen herkenbare deep house muziek.
We reizen ook regelmatig met de auto door Spanje en varen een paar keer per 
jaar over naar Ibiza voor vakanties.
Daarnaast maken we regelmatig een cruise met de Holland America Line en 
verblijven we graag de laatste weken van het jaar op Curaçao.
Ik ben met WSVR in contact gekomen door mijn vriend Imre Jonkers die al een 
aantal jaren een bootje heeft liggen.
Samen met hem hoop ik na deze vervelende (Corona)periode, deel te kunnen 
nemen aan de activiteiten en het verenigingsleven van WSVR.
En wellicht bestaat ook de kans om in de toekomst een eigen bootje in de haven 
te hebben.
Ik kijk uit naar een nadere kennismaking met de overige leden, want daar is door
de huidige omstandigheden dit jaar niet veel van terecht gekomen.
Maar ik weet zeker dat hierin het komend jaar een positieve verandering in komt 
en dat we dan wel nog vele gezellige momenten samen zullen beleven bij 
WSVR.



Herma van der Maas

Herma van der Maas is donateur geworden in 2020. 

Toen ze gevraagd werd een stukje te schrijven kon ze zich er maar niet toe 
aanzetten want ze wist al dat ze niet meer zo lang te leven had. 

Herma heeft heel haar leven gevaren, eerst met haar ouders, later met Arno en 
René en ze was heel graag bij haar vele vrienden van de plas.



Hugo van der Wilk

Ahoy Allemaal,                                                                                                         
In verband met het aspirant lidmaatschap stel ik me graag aan jullie voor.            
Ik heet Hugo (van der Wilk) en ben een  geboren Rotterdammer van inmiddels 
bijna 62 jaar. Ik woon sedert 2017 met veel plezier samen met mijn vrouw Tilly in 
het prachtige dorp Zevenhuizen.  Dat plezier geldt natuurlijk in eerste instantie 
Tilly met wie ik aanzienlijk verder terugga dan 2017, maar ook het wonen is een 
genoegen. Van huis ben ik geen echte watersporter en ook wat betreft  zeilen 
ben ik een dus een laatbloeier.                                                                                
Ik heb de Kralingse Plas en het zeilen een aantal jaren geleden ontdekt toen wij  
les namen bij Henk van Gent.  Die lessen waren tof maar helaas is van zeilen in 
de periode direct daarna niets terecht  gekomen. Mijn  enthousiasme voor water/
wind en zeilen is echter wel gebleven. Ik heb de Plas en de WSVR pas beter 
leren kennen en waarderen  toen ik in 2017 als vrijwilliger aanmonsterde bij de 
Stichting Plons.                                                                                             Het is 
de afgelopen jaren iedere keer weer een kadootje geweest om met de 
deelnemers en de collega vrijwilligers te mogen zeilen.                                          
Plons, de WSVR en de Plas zijn voor mij in die periode steeds meer gaan 
betekenen. De samenhorigheid, de passie voor de watersport en niet in de 
laatste plaats de  gezelligheid maakt dat ik me er thuis voel. Graag zou ik 
daarom ook formeel lid worden van de vereniging. 



Aad Oranje

Datum 28-12-2020, Bergschenhoek
Het jaar 2020 gaat de boeken in als een memorabel jaar, Covid-19, Trump en 
beperkt kunnen zeilen.     
                                                                                                                                 
Mijn naam Aad Oranje, 63 jaar jong en gestopt met werken als 
vastgoedontwikkelaar.

Van oorsprong kom ik niet uit een gezin waar er iets met water werd gedaan, niet
anders dan voor de goudvis en of om te drinken. Op mijn 15e ben ik begonnen 
als bemanning op een Spanker.
In het begin voelde ik mij de bekende goudvis cq duikboot, meer onder water 
dan dat ik in de trapeze stond. Maar na een aantal wedstrijden begon ik het toch 
zeer leuk te vinden. Dit resulteerde in een aantal jaren als bemanning naar 
allerlei wedstrijden door het gehele land. Ook dit is super gezellig, hier leer je 
veel mensen kennen en bier drinken. Na een aantal jaren als bemanning hebben
wij met drie personen drie nieuwe spankers gebouwd. Vanaf dat moment ben ik 
als stuurman verder gegaan met wedstrijdzeilen. Na verloop van een 10  jaar 
was het ineens over, ik was het zat. Een zogenaamd sabbatical is goed, je denkt
er zijn nog meer leuke sporten te doen. Dan krijg je een belletje van een vriend 
“jo heb je van het weekend tijd om even een bootje over te varen” ja dat is goed 
wil je dan zaterdag ochtend om 07:00 in Workem staan, hoe laat, laat maar ik 
ben er.

Dit resulteerde in een super gezellige tijd op wat grotere boten, we begonnen op 
een First 27 (hier heb ik mijn vrouw leren kennen, daarna   Nicolson halftonner, 
zo’n flush dek, waarbij elke golf voor jouw is, dat herkennen we wel toch. Na een
aantal jaren weer overgestapt naar een X-42 een fractional rigger dat was wel 
gaaf met 10 tot 12 man aan boord. Nadat de boot verkocht is ben ik nog een 
aantal keren mee gegaan met de nieuwe eigenaar.  Na wat omzwervingen kwam
ik op een X-99 terecht super leuke boot maar ik was te veel van huis, inmiddels 
was de tweede op komst. 
Toen heb ik besloten om voorlopig te stoppen met zeilen. 

Dit duurde een jaar of 6 dan herhaald de geschiedenis zich en ga je met de 
kinderen in de optimist naar wedstrijden, beginnen op de vereniging en dan de 
combi’s en later alle landelijke wedstrijden, ook dit is een gave tijd voor zowel de 
ouders als de kinderen. Totdat het moment daar is dat het combineren van 
wedstrijd schaatsen en zeilen niet meer te combineren is. Als ouders waren wij 
zo gek dat er een met de boten naar de Brasem reed en de bootjes optuigde en 
te water liet en de ander vanaf de Uithof in Den Haag na de schaatswedstrijden 
naar de Brasem scheurde, onderweg verkleden de kinderen zich zodat ze op tijd
in de boot zaten. Ja we werden wel voor gek verklaard toch hebben de kinderen,
ze zijn nu volwassenen het er nog over. 



Op de racefiets langs de Rotte, Brasem, Nieuwkoop blijft het kriebelen, je wil 
toch weer dat water op, nadat ik een tweetal wedstrijden in de promoboot van de
Olympiajol had gezeild was ik verkocht. In het najaar heb ik een O-jol gekocht en
ben gezellig gaan zeilen. 

Nu is zo’n bakkie best lastig om mee te varen zeker voor de wind. Afgelopen jaar
heb ik niet kunnen zeilen vanwege een blessure opgelopen op de Weissensee 
hier heb ik veel last van gehad wat resulteerde dat ik langs de kant stond. 
Begin dit jaar heb ik mij aangemeld als ‘Aspirant lid’  

Ondanks dat er verschillende wedstrijden in de O-jol gezeild zijn heb ik afstand 
gehouden, mede doordat mijn vrouw mantelzorger is en het risico op besmetting 
fataal kan zijn hebben wij besloten om het rustig aan te doen en geen 
wedstrijden te zeilen.
De planning is het komende jaar weer actief te gaan zeilen met de Olympia jol!



ZIJPE 1, 3086 HZ  ROTTERDAM





Geschiedschrijving:  Het corona jaar van de WSVR vastgelegd 

Dit jaarboekje betreft een heel bijzonder jaar, waarin nauwelijks wat van 
verenigingsactiviteiten terecht kwam. De grote boosdoener was het coronavirus 
Covid19. 
Op 12 maart:  Rutte  en Bruins houden de bekende eerste persconferentie, 
nadat is Italië het virus tot rampzalige toestanden leidde. De voorschriften 
geldend tot en met 31 maart waren toen: Blijf thuis bij klachten; geen 
evenementen met meer dan 100 personen; ook op het werk geen bijeenkomsten
met meer dan 100 mensen; werk zoveel mogelijk thuis; beperk bezoek aan 
ouderen; geen sluiting van scholen; Veiligheidsregio’s, voor ons  Rotterdam,  
geven nadere voorschriften. Deze zijn uitgewerkt in de berichten aan WSVR. Op 
23 maart tot 1 juni gold vervolgens ook een verbod op alle bijeenkomsten, ook 
<100;  Burgemeesters konden specifieke locaties sluiten
;  
Bericht 14 maart 2020
Beste leden aspirant(jeugd)leden en donateurs,
Het bestuur van de WSVR heeft zojuist besloten om per direct alle HoReCa 
activiteiten en evenementen in het clubhuis te beëindigen tot voorlopig 1 april 
2020.
Sorry voor het ongemak en bedankt voor het begrip.
Wel heeft u natuurlijk toegang tot het clubhuis, wel verzoeken wij u dringend om 
bij gebruik van materialen in het clubhuis de benodigde hygiëne in acht te 
nemen.

Bericht 25 maart  2020
Beste leden, aspirant(jeugd)leden en donateurs,
In de bijzondere en uitzonderlijke situatie waarin de wereld en Nederland zich 
bevind zal ook de WSVR zich aanpassen en de richtlijnen van de RIVM volgen.
De huidige richtlijnen gelden vanaf 22 maart 2020 tot 1 juni 2020.
Geen samenscholing van meer dan 3 personen !
Afstand houden tot elkaar van minstens 1,5 meter !
Alle evenementen tot 1 juni zijn stopgezet, waaronder De Gouwe Ouwe, NK 
Sprint Valken klasse en de Kajuit eruit.
Er kunnen geen activiteiten plaatsvinden, zoals het te water laten van de boten 
e.d.
De planning om de boten te water te laten zal later met u worden 
gecommuniceerd, maar in   na 1 juni,
Kom niet naar de WSVR als u er niets te zoeken heeft,
Met grote regelmaat zal een inspectie ronde over de haven worden gemaakt en, 
indien noodzakelijk, wordt u geïnformeerd. 
Het bestuur neemt geen verantwoording over eventuele misstanden en heeft bij 
schending de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen en om het gehele 
terrein af te sluiten voor bezoekers. Gebruik uw gezonde verstand!



Bericht 30 maart 2020
Beste leden, aspirant(jeugd)leden en donateurs,
Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rotterdam houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van 
het coronavirus/COVID-19.
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 27 maart
2020.
De Noodverordening is te vinden op www.rijnmondveilig.nl 
Omdat de Noodverordening per dag kan wijzigen bent U zelf verantwoordelijk 
voor het nakomen van de meest recente versie van de Noodverordening.
Artikel 2.5 Verboden gebieden en locaties aanvullend op dit artikel het 
volgende:
Het bestuur bepaald dat u uitsluitend en alleen gebruik kunt maken van de 
WSVR locatie voor een korte inspectie van uw eigendommen.
Bericht 29 april 2020
Onderwerp: WIJZIGING NOODVERORDENING PER 29 APRIL 2020
Beste leden, aspirant(jeugd)leden en donateurs,
Als eerste is het op zijn plaats om iedereen te bedanken voor het geduld wat is 
opgebracht om niet op de club te komen, namens het bestuur BEDANKT.
WAT IS ER VERANDERD?
DAGVERBLIJF VAN 07:00 - 22:00 IS WEER TOEGESTAAN ALS WIJ DE 
RICHTLIJNEN VAN HET RIVM VOLGEN.
WAT IS NIET VERANDERD?
BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS. VOEL JE JE NIET LEKKER? MOET JE 
HOESTEN, NIEZEN OF HEB JE KOORTS? BLIJF THUIS.
HOUD 1,5 METER AFSTAND.
GROEPSVORMING VAN MEER DAN 2 PERSONEN IS NIET TOEGESTAAN..
GEDEELDE SANITAIRE VOORZIENINGEN BLIJVEN GESLOTEN.
HET CLUBHUIS BLIJFT DICHT! EN IS VERBODEN TERREIN.
Wat betekend dit voor jachthavens?
De jachthaven mag sinds 29 april weer overdag geopend zijn van 07:00 - 22:00 
uur.
Overnachten blijft verboden.
Mag ik wel onderhoud plegen aan een vaartuig dat in de haven ligt?
Dat mag, zolang dit gebeurt tussen 07:00 en 22:00 uur. In de nacht moet de 
jachthaven gesloten zijn, overnachten is niet toegestaan.
De gewijzigde noodverordening van 29 april 2020 is te vinden op www.vr-rr.nl

Bericht 20 mei
In de regelgeving van 18 mei zijn er geen veranderingen aangedragen die 
wijzigingen van het beleid van het bestuur rechtvaardigen. De uitgangspunten 
zoals deze verwoord zijn in de INFO van 9 mei j.l. blijven van kracht. De WSVR 
volgt het RIVM advies.
Het clubhuis is en blijft verboden gebied      het overtreden hiervan raakt de 
vereniging zwaar, per geconstateerde overtreding kan een boete worden 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwsvr-site.e-captain.nl%2Fmailing%2Fmovx5hbka%2Fwfnkw7ri&data=02%7C01%7C%7Cf2bfaf8b3cd14258dec108d7d4824465%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637211528260641324&sdata=XGW4KYGf%2F%2B%2BJurewAKREciK88Itlu%2Bblg3bh6JxZPWM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwsvr-site.e-captain.nl%2Fmailing%2Fmovx5hbka%2Fubdwmtcn&data=02%7C01%7C%7C107e09f82bb2488ac0ff08d7ec560e5d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637237726665243771&sdata=nnwBvt4kGO1tfVVs4Mtc9nqyCuHPNoJRl5xiZshElgU%3D&reserved=0


uitgeschreven van € 4.000 + een boete voor de persoon die de overtreding 
begaat. Dit raakt dus ieder lid!!

Bericht  1 juni 2020
Toiletprotocol WSVR
 Met ingang van 1 juni 2020 mag volgens artikel 5.2a sub 2 het toilet in de 
jachthaven gebruikt worden.
Was- en douche gelegenheid is verboden!
Het bestuur van de WSVR heeft het volgende protocol ingesteld voor het 
gebruik van de WC.
De buitendeur dient op slot te blijven,
1 persoon opent de buitendeur en sluit deze achter zich af en laat de 
sleutel aan de binnenzijde in het slot,
·Hij/Zij gebruikt een toilet in de herenkleedkamer,
·Na gebruik zorg ervoor om het WC schoon wordt achter gelaten,
·Na gebruik van de WC handen wassen. 
·Verlaat de toiletruimte
·Sluit de buitendeur achter u en doe deze op slot.
Het verder betreden van het clubgebouw is niet toegestaan!
Het bestuur verwacht van u een optimale medewerking zodat wij deze 
procedure kunnen blijven hanteren. 

Bericht 1 juli 2020
De bar in het clubhuis mag weer open en het terras mag weer gebruikt worden. 
Op vrijdag 3 juli van 17:00 tot 19:00 uur is er weer een bardienst. De reguliere 
bardiensten van vrijdag van 17:00 tot 19:00 en zaterdag en zondag van 16:00 tot
19:00 zullen allemaal hervat worden.
De WSVR hanteert het volgende protocol:
· 1,5 m afstand geldt onverkort zowel in het clubhuis als op het terras
· Handen ontsmetten bij binnenkomst
· Maximaal 10 personen excl. de barman/vrouw aanwezig.
· Alleen zittend verpozen.
· Aan de bar zijn twee zitplaatsen waarvan een met de mogelijkheid van
gebruik door een koppeltje.
· De beide kleedkamers kunnen worden gebruikt. Ook hier de 1,5 regel! 
· Barbestelling op de aangeven plaats door één persoon tegelijk.
VOOR AL HET BOVENSTAANDE GELDT: MIJD DRUKTE, HOUD 1,5 METER 
AFSTAND. (ook in het geval na alcohol gebruik)
Indien overtreding geconstateerd wordt kan de consequentie zijn dat de 
gemeente Rotterdam de bar weer sluit tot nader orde. 
Eventuele bekeuringen zullen op de betrokken leden worden verhaald.
Gebruik uw gezond verstand.

Bericht 17 augustus 2020
Beste leden, aspirant(jeugd)leden en donateurs,



In de NOODVERORDENING van Rotterdam/Rijnmond gelden vanaf 10 
augustus nieuwe regels. (Welke dat zijn lees: rijnmondveilig.nl)
Om als vereniging niet in een onmogelijke positie te komen, lees: verplichte 
sluiting of aanzienlijke boetes, heeft het bestuur besloten om met ingang van 
heden de verkoop van dranken e.d. te stoppen en de bar gesloten te houden tot 
nader order.
Het clubhuis blijft gewoon toegankelijk, met het dringende verzoek aan iedereen 
om zorgvuldig om te gaan met de hygiëne regels om verdere verspreiding van 
het virus te voorkomen.

Bericht  20 november 2020
Betreft: De ALV najaar 2020
Beste leden, aspirant(jeugd)leden en donateurs,
De oorspronkelijk vastgestelde datum 7 oktober 2020 voor de najaar ALV heeft 
het bestuur moeten schrappen in verband met de regionale en nationale 
regelgeving met betrekking tot het COVID-19 virus.

Naschrift van de redactie
Als we in de komende tijd, naar we hopen,  corona weer aardig bedwongen 
zullen hebben en het gewone leven weer meer en meer kan worden hervat, 
zullen we waarschijnlijk gauw de details van alle nare berichten en alle 
beperkingen zijn vergeten. Het leek de redactie nuttig om dit toch voor de 
toekomst vast te leggen in dit hoofdstuk. Een beetje geschiedschrijving dus.  
Laten we hopen dat u over een paar jaar dan dit boekje nodig zult hebben om 
zich de details te herinneren van dit bizarre WSVR coronajaar. 

Nico Wensveen

Op vertoon van deze Gift Card 
ontvangt u na aanschaf van een 
vloer, renovatie of reinigen van
uw vloer een onderhoudspakket. 

Noldijk 47•2991 VH Barendrecht
T: 06 - 42 36 81 35
E: info@hisspaparket.nl
www.hisspaparket.nl

• Verkoop
• Plaatsen
• Renovatie
• Reinigen
• Traprenovatie



Besturen in coronatijd, hoe doe je dat eigenlijk? 

Alle trouwe mailtjes van Toon in 2020, brachten een beetje orde in de chaos van 
dat eerste coronajaar, daarom de vraag hoe dat was, bestuurder van onze club 
in deze bijzondere tijd te zijn.       

Toon, alle bestuurlijke taken liepen natuurlijk gewoon door, ‘s morgens (als altijd)
bezig met het administratieve werk o.a voor de WSVR.
Daarnaast zocht ik contact met de leden, vooral telefonisch zoals aangeraden in 
die periode. 

Verder bleven er natuurlijk de contacten met het KPO en met de gemeente over 
het maaien, de Phoslock behandeling, de (leden-) vergaderingen (via Zoom) en 
wat al niet meer. Alles is doorgegaan, maar heeft veel meer organisatie 
gevraagd. Bijvoorbeeld het terrein opruimen, we stelden kleine groepjes samen 
om het veilig te laten verlopen. 

De werkzaamheden voor de club kan ik doen omdat als gepensioneerde mijn 
eigen tijd kan invullen, met een full time baan is dat bijna onmogelijk.
Deze twee jaren vroegen ook veel wikken en wegen, zoals kunnen evenementen
doorgaan, kan de Gouwe Ouwe wel of niet doorgaan?
Zo’n weekend vraagt een lange voorbereiding en doorgang leek heel 
twijfelachtig. De GO is dan ook helaas tweemaal afgeblazen.
Kajuit Eruit is, weliswaar met beperkingen, wel doorgegaan, net als het 
Kralingsch Kampioenschap en de Herfst-Sprint. 

De vereniging is verplicht zich aan de wettelijke regels te houden, dat lijkt me 
een ontzettend lastige opgave voor jullie.
Klopt, er is even storing geweest, je wilt dan met elkaar aan tafel om het uit te 
praten maar dat is door de maatregelen niet mogelijk, dat is lastig. 

2021 liep voor mijn gevoel chaotischer, maatregelen werden opgeschaald, dan 
weer afgeschaald, ik merkte aan jouw mailtjes dat je meer verwees naar de site 
en de berichten van het RIVM.
Ja, dat was niet meer bij te houden, daarom ook hier de oproep, bezoek onze 
site regelmatig, daar is alles te vinden! 

Hoe was het voor jezelf?                                                                                        
Zoals altijd structureel aan het werk, ‘s morgens de administratie voor de WSVR 
maar ook de organisatie van de wedstrijden van Pro Regatta o.a. het ONK 



Hansa 2021 en ‘s middags naar buiten! Tijdens de strenge lock-downs was het 
af en toe wel balen en mis je de sociale contacten. Eens, mensen zijn sociale 
wezens, we hebben het sociale contact, het onbevangen bij elkaar kunnen zijn, 
gewoon nodig! 

En voor 2022?                                                                                                         
De Gouwe Ouwe! die zou ik zo graag door willen laten gaan, als we het nou 
eens gewoon organiseren en de kans dat het op het laatste moment afgeblazen 
moet worden maar voor lief nemen?                                                                       
Laten we dat doen!!                                                                                         
Annelies. 

                                                                                                                                
Secretaris en Kampioen van Kralingen 2018!



Barperikelen in 20 en 21

Spannende tijden!
Over een paar dagen, 25 jan ‘22, wordt bekend of de Horeca, Kunst en Cultuur 
weer, ja alweer open mag. Wat mij betreft valt Horeca, Kunst en Cultuur bij de 
WSVR onder 1 noemer.
Horeca: een vers getapt biertje drinken in ons mooie clubhuis aan de plas blijft 
een feestje.
Kunst: doe het maar eens als barvrijwilliger, de dorstige leden in toom houden.
En Cultuur: de WSVR bestaat al zo lang, opgebouwd door en voor betrokken 
leden, een wereldje op zich.

Wonderlijk jaren, 2020 en 2021.
Lastig om even samen te vatten, ondanks dat covid het thema was.
Er zijn veel hele, halve, intelligente, harde en halfzachte lockdowns geweest. En 
evenzoveel versoepelingen. We vonden er allemaal heel veel van en toch 
konden we niet anders dan de richtlijnen volgen.
Barbera en ondergetekende zijn in 2020 met volle moed en eindeloos veel 
plannen en ideeën aan het barcommissie avontuur begonnen. En ik denk dat 
geen enkele barcommissie zoveel valse starten heeft gekend..
Een kleine opsomming, zeker niet in chronologische volgorde:
> De voorraad frisdranken en alcoholische versnaperingen is grotendeels terug 
gestuurd naar Heineken, alles ging zo’n beetje over de datum. Dat leverde een 
behoorlijk leeg fust tegoed op maar ja, geen omzet. Heineken verblijdde ons wel 
met een tegoed bon van € 150,- als we weer open konden.
> Bij de 1e heropening kochten we zuinig in, want niemand kon voorzien hoe 
lang we open konden blijven. Alleen het noodzakelijke stond in voorraad.
> Alle barvrijwilligers zijn zoveel mogelijk persoonlijk benaderd want het was niet 
vanzelfsprekend dat mensen dit wilden blijven doen. Al die maatregelen, 
richtlijnen en voorschriften. En zorgen om eigen gezondheid. Wij begrepen het 
wel hoor, allemaal lastige keuzes.
> heel voorzichtig gingen we weer open, eerst alleen op vrijdagmiddag. In de 
hoop om snel weer op te bouwen naar het volledige weekend. Helaas, het was 
ons niet gegund.
> 2 keer is de Gouwe Ouwe niet doorgegaan. Het vrolijke zeilevenement aan de 
plas, waar zoveel plezier aan wordt beleefd, mocht niet doorgaan. De BBQ bleef 
ingepakt en fusten bier werden niet besteld en de muziek bleef stil.
> een paar kleinere evenementen konden gelukkig wel doorgaan, zoals de kajuit 
Eruit en 
Valken-Randmeren.
> 3 december jl hebben we de bar maar helemaal leeggeruimd.  We waren er 
behoorlijk sip van. 
> met een soort van eigenwijsheid bleven Barbera en ik er de moed in houden 
en gingen onverstoorbaar door met onze plannen en ideeën. Heel eerlijk, wel  in 
een lager tempo.



Zo hebben we een groepsapp voor de barvrijwilligers, voor praktische info aan 
elkaar.
En gelukkig komt zo nu en dan een melig bericht voorbij, als teken van leven 😊
Zodra we open kunnen, willen we zo snel mogelijk alle barvrijwilligers bij elkaar 
brengen voor een opfriscursus en gezellig samen zijn.

En nu, terwijl ik dit schrijf, komen steeds meer geluiden doorspekt met  
voorzichtige uitspraken uit 
Den Haag onze kant op dat de Horeca, Kunst en Cultuur mogelijk weer open 
mogen.
Wij kunnen niet wachten! 

Barbera de Wolf en Marian Kouwenhoven, barcommissie WSVR

 geschuurd en 7 keer in de lak,
 met een hemeltje van een oud tuig… zo mooi geworden!



Stichting Plons

Gelukkig zijn de boten van Stichting Plons in seizoen 2021 weer in actie 
gekomen. Nog niet zoveel als we willen en kunnen, maar toch. 

Na het vreselijke coronajaar 2020 konden we in 2021 weer starten met Unified 
Sailing trainingen, de ingehaalde rescue cursus en hier en daar deelname aan 
wedstrijden. 

In september was de Special Olympics Unified Sailing Regatta in Sneek weer 
ouderwets hartverwarmend. 

We staan te trappelen om in 2022 weer zoveel mogelijk deelnemers uit hun 
sociaal isolement te halen. 

Dankzij de blijvende steun van onze vrijwilligers, donateurs en ambassadeurs 
kan dat!

Diana de Winter

Sneek!!



Sneek!



NK Sprint

Het eerste Nederlands Kampioenschap Regenboog Sprint zit er op, spannend 
tot het laatste rak! De 143 leek bij de een na laatste boeironding de wedstrijd te 
hebben gewonnen, maar werd min of meer gedwongen door de achtervolgers 
om naar de linkerkant van de baan te gaan.   Hans van Drunen in de 17 ronde 
als laatste de boven ton en gijpte meteen naar de rechts en kreeg daar wind te 
pakken waarmee hij het hele veld links van zich liet liggen en als eerste bij de 
onder ton uitkwam en keurig als eerste over de finish heen kwam.  Het team van 
de 143 van Mark Neeleman, Gerard v/d Krogt en Thierry van Vierssen werd 
daarmee tweede en Hans van Drunen, Steyn van Driessel en Bart la Grou  mag 
zich terecht Nederlands Kampioen Sprint Regenboog 2021 noemen.

Op de derde plaats het regenboogteam van de 145  met stuurman Henk 🥉
Bergsma en zijn bemanningen Willem Nico Potma en onze secretaris Henk 
Kraan.

Uiteraard werden de kersverse winnaars gedoopt in  het Loosdrechtse water.

Het was een zeer geslaagd evenement,  dat zeker smaakt zeker naar meer !!!



De Havencommissie

Sinds een jaar is een havencommissie, gevormd uit een vijftal leden van de 
vereniging, actief die zich als taak heeft gesteld te zorgen dat de haven, het 
terrein, het uiterlijk van het clubgebouw, fietsenstalling en de werkruimten een 
opgeruimde, een goed onderhouden uiterlijk blijft houden. 
Zo wordt er op gelet dat het onkruid niet tot in de dakgoten groeit, worden 
heggen en struiken gesnoeid, en wordt  het schilderwerk van tuinbanken, en 
houten opstallen verzorgd. Ook gaat deze commissie zich actief inzetten voor 
het opruimen en bijhouden van de werkruimten.                                            
Hoewel onlangs een begin is gemaakt met het saneren en opruimen van 
bijvoorbeeld de masten ruimte  wordt op dit moment toch weer materiaal 
aangetroffen op werkbanken, op de grond en in de kasten waarvan de eigenaar 
onbekend is zodat het er blijft liggen en ruimte in beslag neemt,  waardoor niet 
optimaal van de werkruimten gebruik gemaakt kan worden als de leden dat 
willen, met name in het voorjaar als er weer intensiever aan de boten gewerkt 
kan worden. Ook wordt er voor gezorgd dat overbodige spullen die niet of nooit 
meer gebruikt worden een goede bestemming krijgen.
Er is een begin gemaakt met het schoonmaken van de steigers. Om er voor te 
zorgen dat deze hun mooie uiterlijk houden, dus niet groen gaan uitslaan en dus 
ook niet bij vochtig weer te glad worden om er over te lopen moeten deze 
regelmatig met de hand worden geschrobd. Mankementen zoals losliggende 
planken worden verholpen. 
De commissie let ook op technische zaken, zoals de regelmatige gaskeuring, 
kraankeuring, verlichting van de steigers, controle of boten goed zijn afgemeerd, 
en niet te vergeten een goed georganiseerd, en in overleg met de eigenaren te 
water laten van de boten in het voorjaar en het innemen van de juiste 
walplaatsen in het najaar.
Kortom, er is genoeg te doen, maar we kunnen en doen dat niet alleen. We zijn 
reeds geholpen door enkele enthousiaste leden, en we roepen iedereen op om 
haar of zijn steentje bij te dragen (bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse opruim dag!) 
om te zorgen dat we kunnen blijven genieten van onze mooie vereniging in een 
goed georganiseerde en mooi onderhouden omgeving !
Het staat al op de site maar toch nog voor de zekerheid: de havencommissie 
bestaat uit
Jan Hoekstra, Igor Verton, Dick Kars, Willem Langstraat , Floor van Santen.

                                           



Nederlands Kampioenschap Regenboog                                                 
Spannend tot de laatste wedstrijd. Op de tweede plaats met slechts 5 punten 
verschil is geeindigd het Team 17 met de WSVR leden Hans van Drunen, 
Peter de Witte en Thomas Allart!              

Vlietlaan 40B / 3061 DZ / Rotterdam
T +31 (0)10 452 74 18 / M +31 (0)6 127 493 56

E info@lijstenmakerijlinea.nl / lijstenmakerijlinea.nl

“Voor al uw
inlijstingen”



Wat een geweldige poster!



En wat een geweldig weekend werd het!     

De winnaars in de kajuit klasse:

1 René Verkerk



2 Stijn Kruijt



en, met wat pech...

3. familie de Winter



Open klasse:

1. Bram Soethoudt



              

2. Rudy den Outer



3, junior Bergwerf



Herfst-Sprint

De Herfst Sprint was weer eens een wedstrijd die zijn naam eer aan deed. Een 
dikke windkracht 4, 14 graden, en 10 mm neerslag waren de omstandigheden 
waar Hugo en ik het mee moesten doen. Maar er was nog een belemmering: 6 
dagen voor de zeilwedstrijd had ik op de Coolsingel mijn allereerste marathon 
gelopen in 3:35:04, en de beentjes waren nog niet goed hersteld.

Herfstachtig als het weer was kwamen de vlagen achter elkaar opzetten. 
Trapeze in! Trapeze uit! Dan weer de trapeze in. Ik denk dat na 3 wedstrijden 
mijn bovenbenen al zo veel pijn deden dat ik geen focus meer had bij de 
wedstrijd. Tel daarbij op dat ik zeiknat was door de regen, en ook Hugo stond te 
bibberen van de kou.

Het slechte weer zorgde ook bij de Valken voor een matige opkomt van 5 boten. 
De Spankers en Randmeren lieten het zelfs afweten! Het was dan ook duidelijk 
dat met enkel de zaterdag met 8 korte wedstrijdjes deze wedstrijd kon worden 
afgesloten met een heerlijke barbecue.

Uitslag: 3e van de 5. Zowel Hugo als ik vonden dat een beetje tegenvallen, maar
al met al heb ik toch een sportief weekje mogen hebben!

Yoeri Meulemans

1. Frans Bakker met dochter!

 2. Cor Visser met Philip 
Waalewijn

 3. Hugo Maarleveld met 
Yoeri Meulemans





IN MEMORIAM



Herma van der Maas

“doe alleen dingen waar je ogen van gaan twinkelen”

op 29 januari 2021 heeft Herma een laatste groet aan de vereniging gebracht,

ze koos ervoor zelf de regie te houden en dat respecteren we!



Willem Peeters

Op 14 maart in zijn slaap overleden,

Willem, rustig op het leugenbankje wachtend op de start, dan in zijn Finnjol tot 
aan zijn enkels buitenboord hangend om zijn lichte gewicht te compenseren, tot 
het uiterste!

Ook Willem, het enige bemanningslid die het in zijn gedrevenheid lukte de 
kuiprand van een 16 m2 eraf te trappen, dat was hij niet gewend, een houten 
boot…

Een zeiler in hart en nieren, we missen hem

vaarwel Willem



Op 20 juli 2021 is Aad Leentvaar overleden, hij is 71 jaar geworden

Onze stille genieter, met een passie voor en kennis van de watersport, sterk 
betrokken bij de club, opknapper van de Optimisten voor het jeugdzeilen, zoveel 
belangstelling en zorg voor de mensen om hem heen.

Kajuit Eruit zeilde hij in het Keltje, met de door hem zelf gebouwde Valkenier trok
hij tot vorig jaar samen met Trinette het land door.

Doordouwer als hij was zeilde hij tot op het laatst mee met Kajuit Eruit en als het 
eens een avond echt niet ging zat hij wel naast ons op het bankje voor de 
startlijn, ook in de regen!

Vaarwel Aad, we missen je



Cedric Kamstra
Mijn eerste kennismaking met de WSVR was toen ik als kind van 10 bij “Opa 
Gerrit” (Gerrit Spiering) aan boord kwam om te vissen en te zwemmen in de 
Kralingse Plas.
Al snel hadden we een eigen bootje met ligplaats en was ik zoveel mogelijk op 
de plas.
Omdat er bij de WSVR niet veel leden waren van mijn leeftijd (inmiddels was ik 
een jaar of 14), ben ik gaan zeilen bij Roei- en Zeil Vereniging “De Maas”, ook 
aan de plas en heb ik mijn lidmaatschap bij de WSVR beëindigd.

Mijn vader, Richard, kocht het blauwe bootje (Drascombe “Oom Floor”) wat aan 
het begin van de steiger ligt en om de een of andere reden is (inmiddels was) ze 
regelmatig stuk. Ongetwijfeld heeft u mij tierend aan de steiger zien liggen met 
een flinke benzine walm om de boot en een motor die niet liep terwijl iedereen 
aan het genieten was van een mooie dag.
Dit is gelukkig verleden tijd dankzij een nieuwe motor en omdat het bootje nu 
weer goed werkt en ik vaker op de vereniging ben leek het mij logisch om voor 
nu donateur te worden en wellicht in de toekomst weer lid.
Ik draag graag mijn steentje bij aan de vereniging wanneer dat nodig is.



Silvie en Jim

Mijn naam is Silvie Hansenova Manaskova en samen met mijn man Jim Hansen 
zijn we met veel plezier ruim 20 jaar lid bij Watersportvereniging Aeolus op de 
Kralingse Plas. Sinds een aantal jaar hebben we een andere boot, een 
Randmeer Advance. Het hellingen gaat bij Aeolus alleen m.b.v. een hellingkar. 
Deze methode is niet voor dit type boten geschikt en daarom zijn we bij de 
WSVR gekomen om onze boot (Flevorandje) met liefde uit het water getakeld te 
zien worden. Daarnaast kijken we ook wanneer we aan het zeilen zijn met veel 
plezier naar het prachtige clubhuis van de WSVR, dat mooi de plas insteekt. We 
zijn dus superblij dat wij bij de WSVR een plekje hebben mogen vinden voor 
onze boot.                                                                                                            
We zijn beiden zeer actief op onze huidige vereniging. Mijn man was 10 jaar 
secretaris, ik zelf ben 3 jaar secretaris geweest en nu aansluitend ben ik sinds 
een jaar voorzitter.                                                                                                   
We hopen elkaar binnenkort te mogen ontmoeten en een positieve bijdrage te 
mogen leveren aan de vereniging.   



Laurens de Jonge

Hallo leden van de Watersport Vereniging Rotterdam. Ik stel me graag even aan 
jullie voor. Ik ben bijna 50, woon in Delft en werk in Kinderdijk bij Royal IHC. 
Ik heb altijd veel gesport, in mijn jeugd in Nijmegen begonnen met voetbal, judo 
en karate naar rugby in mijn studententijd in Delft. Eerst bij de studenten daarna 
een jaar of 10 op het hoogste niveau bij Den Haag. 

Helaas bleef mijn watersport ervaring in mijn jeugd beperkt tot de vaartochtjes 
met mijn neefjes op de Kortenhoefse plassen. Maar de liefde voor het water was 
gewekt! Met de rugbyclub en mijn studentenhuis hebben we eindeloos vaak 
valkjes en tjalken gehuurd. Na het rugby ben ik begonnen met sloeproeien vanuit
Krimpen aan de Lek, in een oude reddingssloep Dikkertje. Een hele mooie sport 
omdat je hiermee helemaal fysiek los kunt gaan in combinatie met de rust op het
water. Dit doe ik ondertussen ook alweer 12 jaar met 2 keer per week trainen en 
elk jaar veel wedstrijden waaronder de Amsterdamse grachtenrace en de 
beruchte Harlingen-Terschelling. 

En nu dan een nieuw watersport avontuur. Ondanks vele uren op het water en 
heel veel meezeilen, voel ik me nog geen echte zeiler of schipper. Dat gevoel 
voor de wind, hoe de boot reageert op kleine veranderingen, het trimmen van de 
zeilen, hoe te reageren in noodsituaties is nog steeds een mysterie dat ik 
dolgraag wil ontrafelen en onderzoeken. En de enige manier om dat echt te leren
is het veel doen in je eigen open boot, die je kunt aanpassen en leren kennen. 
En dus ging ik van de zomer op zoek naar een open boot waar ik gelukkig van 
zou kunnen worden en dan passeren vele opties de revue. 



Rationeel zou je dan kiezen voor plastic, degelijk, met een kiel. En toen liep ik 
onverwacht tegen een houten valk aan de 102 Vivian. 
Een oude Bruynzeel wedstrijdvalk uit 1940, van de eerste eigenaren, die zij 
dolgraag weer in het wedstrijdveld wilden zien varen.
In deze boot kwam alles samen: een prachtig Nederlands ontwerp, een boot met
historie, een actieve Valkenklasse met vele liefhebbers en evenementen en een 
mogelijkheid om het zeilen te combineren met mijn andere grote liefde: het 
werken met hout. 

Nu alleen nog een geschikte plek om ook vaak te kunnen genieten van Vivian, 
veel te kunnen leren en trainen, maar ook een met een gezellig 
verenigingsleven. En niet onbelangrijk: een Valkennest. Het plan is om samen 
met Wiebe Boomsma veel te gaan trainen en een paar wedstrijden te gaan 
varen. Kortom ik hoop jullie vaak te zien op de Plas en op de Vereniging!

                               

Marianne Kraaijeveld

donateur sinds 2021!

                         



Meike Kolthof

Afgelopen jaar heb ik besloten mijn favoriete hobby weer op te pakken: wedstrijd
zeilen.
Voorgaand heb ik wedstrijden gezeild in Nederland vanuit de WSV Elfhoeven te 
Reeuwijk in de Optimist, Cadet, Yngling en Randmeer. 
Nu ben ik gestart met zeilen in de Laser, en daar hoort natuurlijk een vereniging 
in Rotterdam bij (immers de helft van de pret!). 
Elke woensdag genieten van een potje zeilen op de Kralingse plas, met uitzicht 
op de Rotterdamse skyline! Wat wil je nog meer? 

Tot op het water of het terras! 



Jurgen van der Vlies

De belangrijkste reden voor mijn aanvraag tot lid van de WSVR is het feit dat ik 
sinds kort mede-eigenaar ben geworden van De Thule. 
Samen met Hanyo van Oosterom gaan we De Thule zo snel mogelijk weer 
zeilkaar maken en in oude glorie herstellen. Ik ben altijd al een grote liefhebber 
van klassieke houten zeilschepen geweest. Niet alleen als zeilliefhebber, maar 
zeker ook vanuit mijn werk als houtbewerker en meubelmaker. 
De afgelopen weken hebben we op de vereniging de belangrijkste reparaties in 
gang gezet. 
Ik heb toen al kort diverse leden en bestuursleden ontmoet. De sfeer op de 
WSVR spreekt mij zeer aan. De ligging en het uitzicht zijn uniek voor de stad. 
Ook de werkplaats, steigers en clubhuis zijn prima en met liefde en aandacht 
verzorgd. 
Ik zal als lid graag een bijdrage leveren aan het periodiek onderhoud. Ik heb 
overigens ook uitgebreide ervaring in de horeca. Momenteel verzorg ik de 
horeca in Podium Grounds in Rotterdam. Daar werk ik o.a. samen met Hanyo 
van Oosterom (programmeur) en Wijnand Schouten (floormanager). 
Via Wijnand ben ik ook bezoeker geweest van een geweldig zeilfeest: De Gouwe
Ouwe. Dus ook op dit gebied kan ik als lid een bijdrage leveren.
Ik verheug me op een mooi 2021 en hoop dat de omstandigheden het toelaten 
om elkaar op korte termijn persoonlijk beter te leren kennen!



Verhaal van een nieuw aspirant lid in een pandemie.

Beste allemaal, even voorstellen,
Een Jagermeister en een koude pils uit een tas van de winter, net een dag voor 
het ijszeilen van afgelopen winter. Een biertje heb ik van de zomer met Paul, 
Emmy en Babette mogen nuttigen op het buitenterras. 

Ik ben René Boerdam, 58 jaar, bijna getrouwd, volgend jaar en mijn partner is 
Babette Bakker, woonachtig in Rotterdam op een watervilla aan het Zuiddiepje 
bij het Brienenoord eiland. ‘Pensionado’ met hele lange werkgeschiedenis en 
nog steeds werkzaam als aflosschipper/kapitein in Amsterdam bij Reederij Kooy, 
waar ook niks te doen is…

Watersport fanaat in hart en nieren. Een ‘allround’ watersporter noem ik mijzelf 
weleens. Zeilboot, motorboot, waterski boot, roeiboot, rubberboot, ik heb ze 
allemaal wel gehad. Van een ‘piraatje’ tot ‘optimist”, van een 470 tot een Lutje 
Sailing Yacht, van een Sea Ray tot een Princess, van een Boesch tot een Ski 
Nautique, van een Zodiac tot een Joker. Van alle markten thuis. Binnenwater, op 
vele zeeën in of ook onder water. In bezit van een klein en groot vaarbewijs A/B 
en Marcom A en meer dan 50 jaar op het water te vinden. Hebben we een boot 
nu? Ja, een Apreamare 9 Semi Cabinato, deze kan niet bij de vereniging komen,
helaas. En een DN ijszeiler. Maar geen plekje in de haven.

Waarom lid worden dan? 
Mijn eerste kennismaking met het ‘water’ was bij de WSVR misschien wel 50 
jaar geleden, op een zeilbootje met de oude eigenaren van een supermarkt, 
Simon de Wit op de Vierambachtstraat, voor de ijszeilers onder jullie, wij houden 
van een borrel en een goed gesprek, het Rotterdamsche gevoel, ik kan veel en 
omdat het mij leuk lijkt! Ik heb er alleen nog niet van mogen genieten…Een rare 
tijd.

We hebben genoeg om over te praten tijdens een borrel aan de bar of op het 
terras, wanneer alles weer normaal ‘open’ gaat.

Sinds een jaar ben ik of schijn ik aspirant lid te zijn van de oudste 
Watersportvereniging van Rotterdam. Ik heb geen sleutel van het hek, ik weet 
ook niet wie de leden(op een paar na) zijn. Een jaarboekje, nooit gezien of van 
gehoord. Ben er niet of nauwelijks geweest. Mijn eerste ALV gemist, inloggen op 
de website kan ik niet. Ben ik wel lid eigenlijk of moet ik maar ‘gewoon’ donateur 
worden? 
Het is een rare tijd.



René Boerdam met Babette!

Hoi allemaal, 
Mijn naam is Stephanie van de Stadt, ik ben 30 jaar en
heb de afgelopen jaren met veel plezier gestudeerd, 
gewerkt en gewoond in Amsterdam. Maar nu is het tijd 
voor een nieuw avontuur in Rotterdam, zeker net zo’n 
mooie stad! En daar hoort ook een nieuwe 
zeilvereniging bij. Zeilen is mij van (zeer) jongs af aan 
bijgebracht en doe ik altijd met veel plezier. Na 
meerdere zeilvakanties, wedstrijdzeilen en ook 
lesgeven, heb ik vorig jaar mijn eigen zeilboot, een 
Randmeer, gekocht. Ik hoop hier vele mooie en 
gezellige momenten op/aan de Kralingse Plas mee te 
beleven!

Stephanie van de Stadt



Wie zijn Peter en Toni?

Peter komt uit Ridderkerk en was 32 jaar getrouwd met Thea. In augustus 2019 
is zij helaas overleden van ALS. Ik heb een zoon, Brian die 30 jaar oud is en 
heeft bij Heerenveen gevoetbald in het Nederlands Elftal, Jong Oranje. Ik ben 
altijd een waterrat geweest. Ik hou van duiken, jetskiën, zwemmen en alles wat 
met op, in  of onder water te maken heeft.  Ik ging elke jaar naar Turkije met mijn 
vrouw en zoon om van de zon, zee en strand te genieten. Ik ben ook op de 
tennisbaan te vinden. Ik ben een gezelligheidsdier en hou van een drankje en 
een hapje, en laat een potje Kubb nooit voorbij gaan.
Ik ben 32 jaar ZZP'er in de branche van luxe keukens en badkamers.  Ik hou van
uitdagingen en pak klusjes aan met enthousiasme.  Ik heb Toni op 27-04-2020 
ontmoet via Tinder en er was meteen een klik.  Zij heeft mij de deur geopend 
naar het zeilwereld en het bevalt mij goed.  Mijn eerste zomervakantie in 
Nederland, na 23 jaar vakantie vieren in Turkije, was met Toni op de T43.  Wat 
een ervaring! (ik leef nog...hahaha)  Ik ben toen besmet geraakt met zeilen.

Toni komt oorspronkelijk uit New York City, daar heeft zij Sjerp Noorda jr. ontmoet
in 1990 toen hij de Whitbread aan het zeilen was.  In 1996 zijn wij verhuisd naar 
Rotterdam vanuit New York.  Wij hebben 3 prachtige dochters, Tessa (24 jaar), 
Tara (21 jaar) en Tieke (18 jaar).  In 2014 is Sjerp overleden van een 
hartstilstand...en toen was het stil.  Ik trok mijn bootschoenen aan en ging 
zeilend op vakantie met de meiden met de T43 voor het eerst zonder Sjerp in 
2014 en het ging goed!  I can do this!  Toen ik Peter heb ontmoet, hoopte ik echt 
dat hij ook van zeilen kon genieten...en ja hoor dat was ook zo.  HIj heeft meteen
zijn gouden handen uit de mouwen getrokken en het achterstallig onderhoud 
aangepakt. De T43 heeft een facelift gekregen.  In november 2020 hebben wij 
gezinsuitbreiding gehad met Coco, ons lief Franse Bulldog die het heerlijk vindt 
op de boot.  De T43 lag jaren bij de KZC, maar op een gegeven moment hebben
Peter en ik besloten de boot weer naar huis te brengen naar de WSVR.  Sinds 1 
september 2021 liggen wij weer op de vertrouwde steiger waar wij de boot 
hebben gekocht in 2000.

Geluk vind je in een klein hoekje...en gelukkig hebben wij elkaar gevonden…





Mariet Welter

Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Mariet Welter. Inmiddels ben ik, na 
50 dienstjaren, gepensioneerd verpleegkundige. En om maar met de deur in huis
te vallen: ‘ik ben beslist geen zeiler of watersporter, maar ik geniet enorm van de 
locatie van de WSVR. Wanneer ik op de fiets kom en die veilig geparkeerd heb 
in het fietsenhok, voel ik mij direct thuis bij de Vereniging. Vanaf onze mooie 
locatie kijk ik met veel plezier naar de zeilboten en sloepjes die op de plas varen.
Door mijn zoon Michael die bij Plons ging zeilen, ben ik de bij de WSVR 
gekomen. Ik hoop nog heel veel jaren van dit mooie uitzicht te mogen genieten, 
samen met mijn kleindochter die wel eerst wat groter moet worden. 



Mijn naam is Michael Welter. 
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik bij Plons gaan zeilen. In 2015 heb ik de tweede
prijs in een Flying Junior gehaald bij de Special Olympics in Los Angeles. Ik heb 
gezeild in op de Waddenzee, Oostzee, Middellandse zee bij Turkije en bij 
Barcelona en de Bodensee bij Bregenz. Natuurlijk ook op het Sneekermeer en 
heel vaak op de Kralingseplas. Ik zeil in een Laser Pico en in het voorjaar en de 
zomer kunnen jullie mij heel vaak vinden op de WSVR.  Met gemak leg ik mijn 
laser in de plas en trek ik de boot weer eenvoudig uit het water.

Mijn ouders noemen mij sportief (schaatsen, skiën) en 
behulpzaam en dat voel ik ook wel zo. 



2020 en 2021 van lock-down naar lock-down, Mart en Christiaan besloten het 
clubgebouw maar eens even onder handen te nemen.

Dat ‘even’ viel tegen, begonnen met de houten wand, de bar, dan de 
vloerbedekking en ja, het is natuurlijk handiger de radiatoren te vervangen voor 
je aan de vloer begint. Maar dan moet ook de onderruimte onderzocht en blijkt 
daar betonrot te zitten…..  

De electra die afgekeurd werd, gerepareerd en weer goedgekeurd. Alle (soms 
half vergane) spijkertjes uit de onderlaag trekken. 

Het resultaat mag er zijn, dat hebben jullie vast al gezien!


	Beste WSVR’ers,

